
     Harderwijk 1 Januari 1865 

n i e u w j a a r s w e n s c h 
aan mijne ouders bij den aanvang van het jaar 1865 

 Een jaar heeft weer zijn kring besloten, 
 Waarin wij ’s Hemels gunst genoten, 
 Een Waarin wij zijn gespaard behoed, 
 Wij waren veilig in de hoede der magtige armen van d’algoede, 
 En roemen hem met blij gemoed.— 

2 
 Wij blijven op het pad van ’t leven 
 Op Gods genade voorwaarts streven 
 Het oog op zijnen gunst gerigt.— 
 Wat ook de toekomst aan moog brengen, 
 Niets zal zijn wijsheid ooit gehengen1 
 Waarin geen bron van zegen ligt.— 
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 Het oog vertrouwend opgeslagen, 
 Zal onze schouder moedig dragen, 
 Wat door zijn hand wordt opgelegd.— 
 Zijn hulp die wij nooit vruchtloos wachten 
 Is bij de zwakheid onzer krachten 
 Door zijne trouw ons toegezegd.— 
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 Zoo komen en verdwijnen jaren 
 Met zegen, onspoed en gevaren, 
 Maar door Gods Vaderhand geleid.— 
 Tot ge eenmaal door de gunst des Heeren, 
 O Ouders! die wij hoog vereren 
 Moogt ingaan in Gods heerlijkheid.— 
 Dit is de wensch van uw liefhebbende zoon 
      G. Poolen. 

 
1 Gehengen: toelaten, gedogen, dulden. 



Enkele opmerkingen bij deze nieuwjaarwens: 
 
* Het gedicht is geschreven op 1 januari 1865. Gerrit heeft dan de leeftijd van ruim 14 jaar. Als we hier met 
onze 21-eeuwse ogen naar kijken doet het een en ander lachwekkend aan. En misschien denken we zelfs 
aan godsdienstwaanzin. Maar anno 1865 zijn dit de gangbare gedachten. Een wereld waarin wij niet meer 
staan.  
* Gerrit is waarschijnlijk  een vroegwijze jongen. Hij kan prachtig schoonschrijven. Wat dat betreft is het 
jammer dat ik alleen maar zo’n slechte kopie in mijn bezit heb. Het is heel goed mogelijk dat het origineel 
nog ergens in een Poolen-archief aanwezig is. Mijn kopie is boven water gekomen tijdens 
opruimwerkzaamheden in het streekarchivariraat van Harderwijk. De Heer Tiemen Goossen was zo attent 
het mij ter hand te stellen. Hoe zo’n kopie in Harderwijk verzeild gekomen is laat zich raden.  
* Het is niet gezegd dat de jeugdige Gerrit Poolen het gedicht zelf gemaakt heeft. Het kan natuurlijk een 
bestaande nieuwjaarswens zijn die de jongen al of niet enigszins aangepast heeft aan de situatie. Ik heb het 
internet afgestruind om te kijken of ik deze “wens” ergens kon vinden. Dat is niet gelukt. Ondanks het al of 
niet bestaan van dit gedicht lijkt het erop dat Gerrit een goede scholing krijgt en een veelbelovende zoon 
van zijn ouders is. 
* Gerrit Poolen heeft zijn ambities niet waar kunnen maken. Hij heeft kort geleefd. 
 
In memoriam: Gerrit Poolen, 15 maart 1852 – 6 juni 1870  (7e kind van Jan Jansen Poolen jr en Reintje 
Gerritsen). 


